
Marina Catharina Peeters - Bakker               

Je leven was niet licht,
de weg vaak steil en stil.
Toch gaf je meer dan je had,
altijd, zonder te klagen.

Kinderen gaven je vreugde,
je hart stond voor iedereen open.
In stilte droeg je je zorgen,
en bleef je liefdevol in alles wat je gaf.

Na een kortstondig ziekbed is heden zacht en kalm van ons heengegaan

                * Den Haag, 17 april 1948                                        † Zoetermeer, 24 januari 2026

John

Rob en Alina
    Leano, Ilario
Fred
    Samy, Dean, Romeysa

Wij nodigen u uit om samen het leven van Marina te herinneren op vrijdag 30 januari om 11.30 uur  
in de aula van crematorium Meerbloemhof, Buytenparklaan 1 in Zoetermeer.

Al uw/jullie herinneringen aan Marina zijn ons meer dan dierbaar.
Wij stellen het dan ook op prijs als u deze, maar ook foto’s, met ons zou willen delen op 
https://www.cuvo.nl/condoleren/marina-catharina-peeters-bakker

Op verzoek van Marina graag vrolijk gekleurde bloemen en kleding.


